Focus — traject

Aanleiding

Toen wijkgemeente Broederkerk in 2014 begon was een van de speerpunten dat we een
dienende en getuigende gemeente wilden zijn. In ons huidige beleidsplan schreven we dat
er missionair bewust zijn is dat versterkt mag worden. We willen een gemeente zijn die
meer missionair is, in woord en daad.

Begin 2025 hebben we in een enquéte het missionaire gehalte gepeild in de gemeente.
Daaruit bleek dat de wens er was en dat de noodzaak en opdracht gezien werd om een
missionaire gemeente te zijn. We wilden wel, maar vonden het lastig dit handen en
voeten te geven. Kortgezegd, we ervaren verlangen en verlegenheid.

De doelstelling van het 1ZB-Focustraject is een hernieuwde bezinning op de missionaire opdracht van de
gemeente, vanuit een nieuwe gerichtheid op Jezus Christus. Daarbij is het ons verlangen dat:

® wij komen tot een hernieuwde, verdiepte ontmoeting met Jezus Christus.
® wij beter in staat zullen zijn om het geloof te verbinden met de praktijk van ons dagelijks leven.

® wij ons leven meer delen met mensen die Jezus niet kennen.
Daarnaast verlangen wij voor de lokale kerk dat wij gemeenten zijn:

® waarin leden betrokken zijn op elkaars dagelijks leven en waarin open met elkaar gesproken wordt
over ons geloof.

® waarin leden toegerust worden om het geloof en hun dagelijkse leven met elkaar te verbinden.

® die naar buiten zijn gericht, die actief, open en uitnodigend hun leven delen met buurt, dorp en stad.
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met het leven van elke dag: ons werk, ons gezin, de plaats waar wij wonen, onze vrienden
en bekenden, kortom de plaats waar God ons heeft
geroepen. Ook deze beweging naar buiten zoeken wij | HetFocustraject maakt gebruik van
vanaf het begin. In alles wat we met het Focustraject | °est3ande activiteiten

doen gaat het erom dat we niet blijven steken in

eindeloze bezinning, maar ook in beweging komen.

Het traject

De IZB constateerde jaren geleden dat ditzelfde
(verlangen en verlegenheid) bij veel andere
gemeenten speelde en heeft daarom het 1ZB
Focustraject ontwikkeld. De IZB zegt daarbij dat een
beweging ‘naar buiten’ eerst vraagt om een R
beweging ‘naar binnen’. Naar binnen om samen “a
dieper in gesprek te gaan over wie de God is in ons

leven en over wat het betekent om Jezus Christus te (leren) kennen en met Hem te leven.
De vraag hoe wij in deze tijd geloofwaardige getuigen
van Hem kunnen zijn, is in de eerste plaats een vraag
naar ons eigen geloof.

De vraag hoe wij in deze tijd
geloofwaardige getuigen van Hem
kunnen zijn, is in de eerste plaats een
vraag naar ons eigen geloof.
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De afgelopen maanden hebben we samen de inleiding (blok
0) op het Focustraject doorlopen. In dit inleidende blok zijn
we begonnen met ont-moeten en Jezus centraal te stellen
(aan de hand van het verhaal van Martha en Maria). We

hebben ons verwonderd over wat God in ons midden doet « ‘...,
(de resultaten hiervan hangen op de posters in de hal van de :
kerk). Vervolgens werden we ons bewust van onze BLOK 0

verlegenheid aan de hand van de Efezebrief in Openbaringen.
Zou het kunnen dat we onze eerste liefde voor Jezus verloren
zijn en verlegen zijn om ons geloof woorden, handen en voeten te geven? We hebben
vervolgens nagedacht hoe we ons verlangen naar een leven dichtbij Jezus woorden
kunnen geven. Bij de laatste preek dachten we aan de hand van Jesaja 11 na over de
kleine ‘twijgjes’ die we zien opspringen in de gemeente. Het is God zelf die ingrijpt.
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In 2026 hopen we drie blokken te doorlopen. Elk blok bestaat uit preken, Bijbelstudies,

materialen voor vergaderopeningen, gezinsgesprekken en catechese/jeugdclubs.

De volgende drie blokken komen aan de orde:

o Blok 1 Jezus ontmoeten: Dit blok gaat over de vraag: wat betekent het voor mensen
om Jezus te ontmoeten, Hem te leren kennen? Hoe is dat gegaan in ons eigen leven.
Wie is Jezus voor ons? Hoe hebben wij Hem leren kennen? Wat maakt Hij voor verschil
in ons leven? Maar dan ook: Hoe kunnen de mensen om ons heen Jezus ontmoeten?
Kunnen wij daarin een rol spelen?

e Blok 2 Jezus dichtbij: Hoe vaak denken we niet over Jezus in de verleden tijd? Dan
spreken we vooral over wat Hij voor ons gedaan heeft. Maar Jezus is ook vandaag de
levende Heer, Hij heeft beloofd iedere dag bij ons te zijn. Wat betekent het dan in
onze tijd dat Jezus dichtbij is? En wat maakt het voor verschil dat wij in zijn nabijheid
mogen leven?

o Blok 3 Jezus in jouw wereld: Vervolgens richten we de blik op onze eigen leef- en
werkomgeving. Hoe zijn we daar herkenbaar als leerlingen en volgelingen van Jezus?
Hoe kunnen we een nieuwe verbinding vinden tussen kerk en werk, tussen zondag en
maandag, tussen geloof en leven? We gaan in gesprek over concrete situaties in ons
eigen dagelijks leven. En hoe we ‘binnen’ in de kerk beter kunnen worden toegerust
voor ons leven ‘buiten’ in de samenleving.



